
In liefdevolle dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekende, 
melden wij het heengaan van

Jef Van Dyck

weduwnaar van Irène De Ceuster

geboren te Deurne op 24 november 1922
en overleden te Wijnegem in het WZC Rustenborg 

op 4 juni 2024.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering, met opstelling van de asurne, 
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36, 

op zaterdag 8 juni 2024 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte van 
voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne plaats 
in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.

Tot en met donderdag 6 juni is er gelegenheid tot groeten 
in het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem, 

na telefonische afspraak op tel. 03-353.60.83.

Correspondentieadres:
Familie Van Dyck - De Ceuster

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem

Online condoleren: www.peeraer-wijnegem.be 

Dit melden u:

Jeff † en Maria Couwels - Van Dyck,
Ivo en Magda De Wree - Van Dyck,
Jos Van Dyck en Ria Dormheim,
Jan en Renilde Van Dyck - Lambrechts,
Bart en Christel Van Dyck - Wouters,

zijn kinderen,

Esther Couwels,
Chris en Martine Couwels - Van Herck,
Jelle en Sarah Couwels - De Splenter,
 Liam en Lies,

Koen en Griet De Wree - Goethuys,
 Margot en Matthias,
Veerle De Wree,

Iwan en Cheerubim Van Dyck - Catalogo,
            Alexa en Nathan,
Pieter en Elisabeth Van Dyck - Arce Moreno,
            Ana Elisabeth,
Benjamin Van Dyck,

Michiel Van Dyck,
Gert en Eva Jacobs - Van Dyck,
 Lena, Arne, Witse, Joep en Bas,

Joren en Charlotte Van Dyck - De Caluwé,
 Camila en Magnus,
Tomas en Sara Van Dyck - Hellemond,
 Stan en Jef,
Ruben en Karen Van Dyck - Vanschoonbeek,
 Robbe,

zijn klein- en achterkleinkinderen, 

Maria † Van Dyck,
Albert † en Louisa † Van Nederkassel - Van Dyck,
Martha † De Ceuster,

Zijn neven en nichten. 

De families Van Dyck en De Ceuster.

Een bijzondere dank aan alle medewerkers en bewoners van het WZC Rustenborg, 
thuiszorg Villers, de thuisverpleging en Paula Cas voor de goede zorgen. 

Onze sterke, lieve vader,

grootva, overgrootva is overgegaan.

Hoofd van een grote kroost die 

ons leerde te genieten van het leven, 

plezier te maken, creatief te zijn 

en mensen te omarmen.

Zijn levenslust zal ons allen bijblijven,

verwarmen en richting geven.


